Autismeweek en teamontwikkelingen

De afgelopen maanden stonden in het teken van belangrijke veranderingen binnen het team van
Abrazos. Er zijn twee therapeuten vertrokken en twee stagiaires aangenomen. Deze ontwikkelingen
hebben er voor gezorgd dat we bewuster zijn gaan
nadenken over het waarborgen van de kennis binnen
onze Stichting. Het team heeft een aantal
trainingsdagen gehad in Pisac, onder leiding van
Winneke Kornet waarin veel is bereikt.

Ook was het weer Wereld autismeweek en heeft
Abrazos zoals elk jaar een optocht georganiseerd om
aandacht te vragen voor autisme. Ouders waren zeer
betrokken en velen van hen liepen mee in de optocht!
Een andere activiteit deze week waar veel
belangstelling voor was, was de tentoonstelling van de
kunstwerken van de kinderen met autisme. Ik besluit
deze nieuwsbrief met een kort maar ontroerend stukje

over één van ‘onze’ kinderen, Kiyoshi.

Uitwerken van belangrijke thema's tijdens de
trainingsdagen

Het team

Zoals in iedere organisatie kent ook Stichting Abrazos personeelswisselingen. Er is nu eenmaal een
tijd van komen en ook een tijd van gaan. Zo heeft Mapy na 7 jaar werken Abrazos besloten om een
nieuwe uitdaging aan te gaan. Ook Camila is gestopt bij Abrazos. Het was haar niet gelukt om de
training van Kentalis met voldoende resultaat af te ronden. Het vertrek van deze twee therapeuten
heeft ons doen beseffen dat we erg kwetsbaar zijn als het gaat om het waarborgen van de kennis.
Abrazos investeert veel in trainingen en bijscholing voor de therapeuten. Met het vertrek van
therapeuten gaat er ook veel kennis verloren. Kennis is door de vertrekkende therapeuten niet, of
niet in voldoende mate, overgedragen aan collega’s die het werk moeten overnemen. Dit zijn lastige
situaties die veel energie kosten maar wel maken dat een organisatie bewuster en volwassener
wordt. In het geval van Abrazos is door deze ervaring het ‘wij’ gevoel versterkt; we zijn als team gaan
nadenken over waarden en normen. Welke verantwoordelijkheid hebben we nu eigenlijk als
centrum, naar onze collega’s toe, naar het team toe, naar de organisatie toe, maar zeker ook naar de
cliénten en hun ouders toe! De maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de samenleving toe is
ook een heel belangrijke. Ook is er veel gesproken over hoe we de kennis waarover we beschikken
met zijn allen binnen ons team kunnen beschermen.



Ethisch contract en trainingsdagen

Claudia, Kelly en Deyra zijn zelf met het idee gekomen om een ethisch contract op te stellen. Hierin
staan de normen en waarden die gehanteerd worden door elk teamlid binnen het team van Abrazos.
ledereen moet dit contract ondertekenen en er naar handelen. Om dit contract te maken hebben we
veel gesprekken gevoerd over wat iedereen belangrijk vindt, wat iedereen nodig heeft en hoe
iedereen denkt over bepaalde waarden en normen. Ook is er gesproken over wat we verstaan onder
een correcte en respectvolle manier van het stoppen met werkzaamheden voor de Stichting.

De trainingsdagen in Pisac, onder leiding van Winneke Kornet, hebben het team hier verder mee
geholpen. Aan de hand van een High Five, kreeg iedere vinger een symbool. Na vinger voor vinger
uitgewerkt te hebben, kon er een hand
gegeven worden aan Abrazos.

De gedachten en gevoelens hadden een plek
gekregen zodat er op een constructieve
manier mee verder gegaan kan worden.
Winneke, nogmaals heel erg bedankt
hiervoor!

Het begin van het jaar is niet gemakkelijk
geweest maar wel goed. De organisatie van
Abrazos in Peru is weer een stukje

volwassener geworden en we voelen ons
sterk om verder te gaan. Er zijn twee stagiaires
aangenomen om een half jaar met ons mee te

De gele hand voor Abrazos en de handen van de therapeuten
er omheen

werken. In dit half jaar kunnen zowel zij als wij goed bekijken of er een goede en gezonde
samenwerking ontwikkeld kan worden. Of er voldoende affiniteit is met autisme om goed met de
kinderen en de gezinnen te werken. Verdnica en Angela, hartelijk welkom bij het team van Abrazos!
We wensen jullie heel veel succes en ook veel plezier de komende periode. Hopelijk kunnen we de
stages afsluiten met vaste contracten voor deze medewerkers, dat zou erg mooi zijn!

Angela

Verdnica



Autismeweek

Deze week, én de wereld autisme dag op 2 april, is ook in Cuzco niet in stilte voorbijgegaan. Voor het
eerst hebben we een straatwandeling georganiseerd met lampionnen. Ouders waren erg betrokken,
velen van hen liepen mee wat de optocht erg geslaagd maakte.

Een andere activiteit die heel geslaagd was, was de tentoonstelling van de kunstwerken van de
kinderen met autisme. Bij deze activiteit hebben we vooral ook mensen kunnen bereiken die niet
met ons werken en nog nooit van Abrazos hadden gehoord. Die avond hebben we het thema
autisme bekender kunnen maken en Abrazos beter op de kaar gezet!
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Afsluiting lampionnenoptocht Kunstwerk van Nicolds

Kiyoshi

Kiyoshi is een jongen van 8 jaar, tijdens de tentoonstelling van hun kunstwerken zocht hij zijn
therapeute Claudia op voor een praatje. “Weet je nog Claudia hoe wij elkaar leerden kennen?”
Zonder een antwoord af te wachten vervolgde hij zijn gesprek: “Jij zag mij en mijn moeder in de
speeltuin en kwam naar ons toe om te vertellen dat je therapeute bent. Mijn moeder heeft toen
gezegd dat ik een therapeute nodig had en daarom zijn we samen gaan werken”. “Voordat ik jou
kende en naar Abrazos ging was ik overal bang voor, was ik asociaal en had ik helemaal geen
vrienden. Van jou heb ik sociale vaardigheden geleerd, nu ben ik niet meer bang en heb ik wel

vrienden!”. Een mooier compliment kun je toch niet krijgen als therapeute!

Een Abrazo vanuit Cuzco,

Willeke Brouwers

Projectleider Abrazos in Peru



